
HIJ IS SPOORLOOS 

COUPLET 1
Mijne heren in oorlogstijd heb ik een zwaar besluit genomen 
mijn eigen zoon ik liet hem achter in een veilig onderkomen 
Toen was ik jarenlang soldaat, het was een hel 
Ik keek de dood daar in de ogen op bevel 
Nu ben ik terug en vraag ik u waar is m'n zoon. 

COUPLET 2 

Mijne Heren, er was een tijd dat ik mijn leven vreedzaam leidde 
ik was barbier en ook getrouwd, met vrouw en kind steeds aan mijn zijde 
ik werkte hard, ik was gelukkig en gezond 
en met de mensen om me heen had ik een bond 
Nu ben ik hier maar ik heb niets, zonder m'n zoon. 

REFREIN 

Want hij is spoorloos 
uit veilige haven verdwenen 
verloren op sombere paden 
oeverloos dwalend en bang 
Spoorloos 
hij zoekt in de chaos het leven 
en vecht voor een plek in de vrijheid 
verlangt naar omarming en rust 

COUPLET 3 

Mijne heren, de wereld was nog nooit zo gruwelijk en verlaten 
in heel het land wordt zwaar gevochten op het veld en in de straten 
de mensen vluchtten voor de oorlog en geweld 
en ik heb meer dan duizend doden al geteld 
Nu ben ik hier maar ik heb niets en zoek m'n zoon. 

COUPLET 4 

Mijne heren, in iedere nacht zie ik hem staan hier aan mijn zijde
en hij vertelt mij z'n verhalen en we lachen allebeide 
ik neem z'n handen en kijken elkaar aan 
en uit z'n kleine blauwe ogen vloeit een traan
Nu sta ik hier en ik ben niets zonder mijn zoon. 

REFREIN Want hij is spoorloos...... 


