
STADSGEDICHT MAART
Vrij kort na mijn benoeming tot stadsdichter werd ik door diverse mensen 
benaderd om aandacht te schenken aan diverse thema's. Zo ook door 
kunstenares Emeke Buitelaar die aandacht vroeg voor de kracht van kunst. 
“Kunst streelt, schuurt, heelt, masseert en knipoogt. Maar niet iedereen durft 
zich er helemaal voor open te stellen? Ik droom ervan dat in Zutphen kunst 
meer los mag maken en dat veel meer inspiratie ontstaat. Dat er een vonk 
overslaat van maker naar kijker....koper...en dat het hun leven vermaakt.”

VERMAAK
Wolfram Reisiger 27.02.2023

Even op een andere plek
WEZEN
Weg uit eigen huis en sfeer
Dat te doen wat iedere keer
WERKT
Niet te wrijven of te botsen
Maar herhalen wat je leven
WIL
Ogen kijken weg van anders
Hoofd vol krakend helder
WETEN
Hijgend rennen tot de lijn
Bereikt en het eindelijk verwachte
WONDER
Opnieuw de reis te starten
Verlangend staren weet niet
WAT?
Blauw paard met blond meisje
Doek dat je met olie en kleur voor je
ZIET
Dwarsbalken los gestort
Onzin balanceert op eigen
ZIEL
Schreeuwt koperen gaten
In vel papier te verwoorden
ZIN
Van harde schrik door zachte stem
Gehoord op huid voelt
ZALIG
Tot kunst op straat onder
Hemel en zon vermaakt
ZICHZELF.


