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Een ieder dichter kent het wel dat het niet lukt met schrijven
Juist als je op een opdracht broedt en niks wil echt beklijven
De deadline nadert dag om dag, het hoofd blokkeert totaal
De druk loopt aardig op, je voelt je stoned als een garnaal.

Je loopt wat rondjes door het huis en hoopt dat je wat vind
Een aanzet tot een woordenstroom waarmee je prijzen wint
Toch blijft het leeg op het papier of op het laptopscherm
Jouw angstzweet als reactie is volledig endotherm.

Maar er klinkt euforie
Er komt hulp van Al
Digitale magie

van ChatGPT

neem snel de regie
en wordt een genie
op de academie

van ChatGPT

De jongeren op school die hebben dit allang ontdekt
Met één druk op de knop verhogen zij hun intellect
Eenvoudiger dan denken is de weg naar de PC

En met de uitgeprinte tekst kijkt men relaxt TV.

De politiek veranderd snel je staat ervan versteld

Je blijft hoofdschuddend luisteren naar wat men daar vertelt
Hun script is onbegrijpelijk, je vraagt wie het bedenkt

Waar is de god die uit de hemel aandacht hieraan schenkt.

Maar er klinkt euforie .......

Er wordt allang geschaakt met een subliem computerbrein
Ze sturen onze vliegtuigen, de auto's en de trein

Een robot zuigt je huis en z'n collega zet de thee

Wat overblijft voor jou dat is de gang naar de WC.

En wordt je eens verliefd dan slaat de romantiek echt toe
Je komt niet uit de woorden maar je buldert als een koe
Je zou zo graag vertellen wat je van de ander vind

Dan zou een engel handig zijn die deze tekst verzint.

Maar er klinkt euforie .......
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