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Vroeg in de lente dan kriebelt het weer
vlinders in je buik en je zoekt naar vertier
Je had al Parijs en Venetië bezocht
en veelvuldig tickets voor Doubai gekocht

Je zoekt nieuwe spanning, een fris avontuur
met schoonheid en passie, een beeldig figuur
Dan komt het advies van deskundige hand
Er is maar een plekje in ons eigen land

Ken je de torens van Zutphen nog niet
Zo sterk, zo hoog, zo, machtig,
Recht naar de hemel en hard als graniet
Zo lang, zo mooi, zo prachtig
Toe, ga ze beklimmen, je wangen zullen glimmen
Van het stijgen zo draaiend omhoog.
Ken je de torens van Zutphen nog niet
Je weet echt niet wat je dan ziet.

Je volgt deze raad en bezoekt deze stad
het beeld van de torens dat lijkt je wel wat
je dwaalt er wat rond en je kijkt om je heen
en loopt langs de huizen van hout en van steen

Tot plotseling voor je een toren verrijst
wiens schoonheid volledige aandacht vereist
Het lijkt op een sprookje toch is het echt waar 
Je komt met een rondje door Zutphen al klaar

Ken je de torens van Zutphen nog niet
Zo sterk, zo hoog, zo, machtig,
Recht naar de hemel en hard als graniet
Zo lang, zo mooi, zo prachtig
Toe, ga ze beklimmen, je wangen zullen glimmen
Van het stijgen zo draaiend omhoog.
Ken je de torens van Zutphen nog niet
Je weet echt niet wat je dan ziet.


