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De tijd vliegt 'when you're having fun'.

En dat al 125 jaar lang.

Zonder een druppel (of misschien wel later)
Bestaat het Volkshuis zonder kater.

Ter bescherming der stoeren en flinken,

Die anders hun weekloon zouden verdrinken.

De koffie stroomt hevig, het personeel rent,

Brengt lekkere appeltaart, die is alom bekent.

En af en toe was er cultuur op te snuiven

En pittige thema's om lang aan te kluiven.

Maar bovenal is het de plek voor de rust

Voor tussen het shoppen op de markt, echt een must.

Maar is dan de duivel voor eeuwig verslagen?
Gaat men zich nooit meer aan de alcohol wagen?
Men weet het niet echt en je ziet het niet goed.
Misschien is er meer waar de focus op moet.

Wat is de ambitie van het huis van het volk?
Waarvoor klappen de engelen op hun wolk?

De werkenden zijn van bijzondere allure,
Leren de druk van de horeca te verduren.
Zeker heel knap en een grote prestatie.
Een goed moment voor een formele oratie.

Toch wil deze nar graag het feest onderbreken

En het huis van het volk om meer inbreng smeken.
In tijden als deze, 'it's all in the name’,

Zitten wij allen met een groter probleem:
Polarisatie en diversiteit!

Zijn wij allen het volksgevoel kwijt?

Samen te leven en samen te feesten.

Kunnen vertrouwen op jeugdige geesten.

Bouwen aan meer dan het verleden liet zien.
Out-of-the-box , weg van't oude stramien.
Durf te creéren en neem het volk daarin mee
Op een reis in de toekomst met koffie en thee.
En filosofeer erop los wat je harte begeert.
Oud gedaan is jong geleerd!



