
Als een melodie

Ik kijk naar de wereld 
voel  de puls van de tijd,
en snuif naar de geur van het leven.

De dingen die ik zie 
en de dingen die ik voel
alles ruikt en kan antwoorden geven.

Ieder vogel ieder vis
ieder straal van de zon
ieder machtige berg
ieder dag die begon

ieder slok en iedere lach
ieder storm op de zee
alles stroomt en ik stroom er in mee 

Als een melodie stroomt de tijd door de lucht met een zucht
Als gezang golft de eeuwigheid heen en terug 
In het groot, in het klein, aan de rand van een ravijn
is de kracht van het leven een brug.

Als een melodie stroomt de schoonheid als hemels getij
en het ritme ervan dat bepaal jij
is het slecht, is het goed, je maakt wat je voedt,
kies het leven en stroom jezelf vrij.


