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In mijn angst maak ik van een mug
Een olifant
's Nachts hoor ik het hoge piepen 
Met mijn radar oren
Meteen kriebelt het afgrijselijk
Op mijn huid
De paniek slaat toe
En in slaperig dwalen
Bewapend 
Met een dun boekje
Plantenwereld van Nederland
Om toe te slaan
Zoek ik onvermoeibaar
De muren af en het plafond
Naar
De olifant
Die machtig en groot
Mijn slaap verstoort
En volgens de regels van de angst
Hoort te worden vermoord
Nu bij't volle licht
Staakt de piep
Rustig sluipend en turend
Geen enkel plekje overslaand
Nadert de dader de daad
En wordt het kwaad gespot
Dan het boekje gezwaaid
Met klappend geluid
Is kapot
De olifant van angst
Wordt bloedend rood
Een vlek op de muur
Slaap komt vlug
In nachtelijk uur
Zonder mug
Nachtrust terug.


