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Het is volop zomer,
Even niets te doen.
Dan schrijf ik een loflied op het groen.

De stad zit mooi te geuren
Van bloemenpracht die hier eerdaags is ingezaaid
En net nog niet helemaal is weggemaaid.
Langs straten en wegen, in perken,
daar kun je die schoonheid bemerken,
in allermooiste kleuren.

Hoe anders was het hier eerder,
Waar ik jaren geleden per toeval geraakte
En ik als nieuweling hier mijn opwachting maakte.
Het gras was toen voorbeeldig groen.
Voor bijen was niet veel te doen.
Zo wilde het ooit de beheerder.

Want angst had men voor rommel.
Dan klaagden de burgers al snel steen een been,
Men wilde dat hier alles onkruid verdween.
Het liefst nog met spuit en voorgoed.
En kijk hoe snel Roundup dat doet.
Dat merkten ook bijen en hommel.

Maar wat is het denken veranderd!
Ook was in't verleden hier veel goed gegaan,
nu blijven zelf bloemen langs wegen lang staan.
En wordt er gezaaid in de perken,
dat konden wij allen bemerken,
en hopelijk wordt het de standaard.

Zo worden wij allemaal blij.
Van snoeien tot bloeien, wat wild maar beheerst.
En minder wordt meer en dat niet voor het eerst.
Zo halen wij't leven weer terug in de stad,
het groenbeheer wordt nu op waarde geschat.
Een lofgezang op hun karwei!
Hoezee, Hoezee en Joechei!

 




